THEE MET THEMA

Seizoen 2024 - 2025

Open ontmoetingen op de zondagmiddag

Waar?

De Thee met Thema ontmoetingen hebben dit seizoen plaats

in Oosterbeek in
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3
Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129
Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10

en in Wolfheze in

Opstandingskerk, op het terrein van Pro Persona, Wolfheze

Hoe laat?

Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur.
U bent welkom voor thee en koffie vanaf 15.30 uur.

Wat kost het?
Wij vragen een vrijwillige bijdrage om uit de kosten te komen.

E-mail
www.raadvankerkenoosterbeek.nl
theemetthemaoosterbeek@gmail.com
U kunt zich op dit email-adres aanmelden voor onze verzendlijst;
u ontvangt dan de aankondigingen van onze bijeenkomsten



http://www.raadvankerkenoosterbeek.nl/
mailto:theemetthemaoosterbeek@gmail.com

Leven en werk van een geestelijk verzorger binnen de huidige krijgsmacht, hier
en op missie - 29 september 2024

Inleider: Petra Doorn

Geestelijken zijn van oudsher betrokken bij het leger. Er zijn geestelijk verzorgers van alle grote godsdiensten en ook zijn er
humanistisch raadslieden. Zij ondersteunen de militairen bij problemen, dragen bij aan de vorming van het geweten en zijn erbij
als militairen zware situaties meemaken, bijvoorbeeld tijdens een oefening of op uitzending. Allen zijn zij er om de militairen, hun
thuisfront en de burgermedewerkers bij defensie te ondersteunen.

Ds. Petra Doorn is sinds 3,5 jaar werkzaam als dominee bij defensie. Zij deelt haar ervaringen van haar missie in Irak en gaat
in op de rol van geestelijk verzorger in deze tijd van secularisatie en toenemende dreiging. Wat betekent het om dominee te zijn
voor militairen waarvan maar een klein deel gelooft? Hoe kun je militairen ondersteunen en bemoedigen, maar zorg je ook dat
je een kritisch tegenover blijft? Over deze en andere vragen gaan we met elkaar in gesprek.

Plaats: Vredebergkerk

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

De geschiedenis van de Baltische landen en de actualiteit van vandaag — 27
oktober 2024

Inleider: Frederik Erens

De Baltische landen kennen een boeiende, maar ook uiterst gecompliceerde geschiedenis. Eeuwenlang zijn de Esten, de
Letten en de Litouwers de speelbal geweest van de hen omringende mogendheden. Denen, Zweden, Baltische Duitsers, Polen
en Russen hebben hun stempel op deze Oostzeelanden gedrukt. Maar desondanks hebben ze hun eigen taal en cultuur weten
te behouden.

Frederik zal ons meenemen op een reis door de Baltische landen. Een boeiend relaas waarin historie, architectuur en actuele
ontwikkelingen ruimschoots aan bod komen.

Drs. Frederik Erens (1970) studeerde politieke en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is met
name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de
toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij werkzaam als reisleider voor cultuurreizen.

Plaats: Trefcentrum Bernulphuskerk

Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl

Mensen op de vlucht - 24 november 2024

Inleider: Hans Hermans

In het afgelopen jaar waren er wereldwijd 117,3 miljoen mensen op de vlucht. Niet eerder telde de VN-vluchtelingenorganisatie
zoveel vliuchtelingen. Tegelijkertijd zorgt het thema van gedwongen migratie en asiel voor grote politieke spanningen in Europa.
Wat maakt dat mensen huis en haard verlaten? En welke obstakels moeten ze overwinnen voordat ze in Nederland asiel
kunnen aanvragen? Over die vragen gaan we in gesprek met Hans Hermans. Hij maakte voor de NPO de vierdelige
documentaireserie De Wereld in Ter Apel, waarvoor hij een jaar lang achter de schermen filmde in het overvolle
aanmeldcentrum van de IND. Bovendien ging hij met zijn camera aan boord van het schip Geo Barents van Artsen zonder
Grenzen op de Middellandse Zee. Hier was hij getuige van pushbacks door de Libische kustwacht en filmde hij vanuit de
rubberboot van de hulpverleners een zeer gecompliceerde redding van 440 vluchtelingen op een schip in nood.

Oosterbeker Hans Hermans (1973) is journalist en documentairemaker. Met zijn bedrijf ICU Documentaries (icudocs.tv) is hij al
meer dan 20 jaar actief als producent van journalistiecke documentaireseries voor verschillende publieke omroepen. Hans werkt
veel in crisisgebieden en is gefascineerd door de verhalen én de veerkracht van vluchtelingen. Op dit moment is hij bezig met
een documentaire over de situatie van vluchtelingen uit Venezuela die op de Nederlandse Antillen verblijven.

Plaats: Remonstrantse kerk

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl
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lona — centrum van spiritualiteit in Schotland, met film en zang - 26 januari
2025

Inleider: Teun Kruijswijk Jansen

Eind dertiger jaren van de vorige eeuw nam de Schotse predikant George Mac.Leod op het Binnen-Hebride eiland lona de
restauratie van de Abbey daar ter hand.

lona was al van voor de christelijke tijd een centrum van spiritualiteit.

Hieruit ontstond niet veel later de lona Community, een oecumenische beweging naast de kerken. Ze werkt vanuit de Keltisch
christelijke inspiratie, de gastvrijheid van de Benedictijnen en de Bijbelse bron van de Reformatie. Ze wordt gekenmerkt door
actie en contemplatie en maatschappelijke verbindingen daarvan.

De leden en associate-leden wonen verspreid over de hele wereld, maar met name in het Verenigd Koninkrijk.
In deze presentatie wordt de gefilmde reis naar Glasgow (de plaats van ontstaan) - het eiland lona - en weer terug vertoond.
Zang en muziek is een belangrijke bron, en daarom wordt daar ook op deze middag uit de rijke liederenschat van lona geput.

Teun Kruijswijk Jansen, emeritus-predikant, is sinds 1997 betrokken bij de lona Community en sinds 2009 lid, en mede
oprichter van lona Community Nederland. Hij heeft in de redacties van de twee Nederlandse lona-liedbundels mee gedaan, en
de promotie van de lonatekst-vertalingen op de site van lona Community Nederland verzorgd.

Plaats: Remonstrantse kerk

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

‘De koe die naar de hemel vloog’. Een vertel- en muziekprogramma - 23
februari 2025

Trio Wilde Eend presenteert een vertelconcert met joodse volksverhalen, sprookjes en parabels uit de gelijknamige
verhalenbundel van Gottfrid van Eck.

Koeien die naar de hemel vliegen, dansende rabbi’s en hoopvolle dieven. Het zijn klassieke vertellingen vol joodse wijsheid,
hoe dwaas soms ook. Ze gaan over verheven én alledaagse kwesties: rijkdom en armoede, barmhartigheid en onrecht, vreugde
en verdriet.

Serieus en tegelijkertijd met joodse gein stemmen deze vertellingen tot nadenken, geven ze een inkijkje in de zoekende en
soms stuntelende mens.

Gottfrid van Eck is zijn leven lang al gefascineerd door de kracht van verhalen en muziek. Hij voltooide een academische
studie theologie en werkte een aantal jaren als kerkelijk werker, maar in 1998 ging het roer radicaal om. Hij werd actief als
professioneel verhalenverteller en muzikant. In de muzikale bijdragen wordt hij met zijn klarinetspel ondersteund door Juul
Beerda, accordeon, Jiska ter Bals, viool.

Plaats: Opstandingskerk, op het terrein van Pro Persona, Wolfheze

Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl

De heiligheid van de mens. Gedachten over de Nederlandse euthanasiepraktijk
- 23 maart 2025

Inleider: Annemarieke van der Woude

Is een mensenleven heilig? Ja, natuurlijk. Alle leven is heilig. Dat besef neemt niet weg dat de Nederlandse euthanasiepraktijk
vandaag de dag laat zien dat er soms gegronde redenen zijn om een leven met hulp van een arts te beéindigen. Wat betekent
‘heiligheid’ dan nog in dat verband? Aan de hand van wat de Bijbel zegt over heiligheid wordt in deze lezing een nieuw licht
geworpen op vragen rond het levenseinde. Er zal bovendien volop gelegenheid zijn om over dit gevoelige onderwerp met elkaar
van gedachten te wisselen.

Dr. Annemarieke van der Woude is bijbelwetenschapper. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in verpleeghuis Oranje
Nassau’s Oord in Renkum. Sinds 2015 is zij predikant van de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Zij publiceert
regelmatig over vragen rond het levenseinde in landelijke dagbladen.

Plaats: Remonstrantse Kerk

Informatie: Janneke de Vries, jannekedevries@upcmail.nl
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Allemaal beestjes, over voedseltechnologie - 13 april 2025

Inleider: Joyce Polman

Levensmiddelen nuttigen wij allemaal, maar hoe deze tot stand komen voordat ze in de schappen liggen, is voor velen van ons
onbekend. De voordracht neemt u mee naar de kleine wereld van bacterién, die we met het blote oog niet kunnen zien. Joyce
brengt ons in contact met micro organismen in voeding en gaat met name in op de gevaren die dat met zich meebrengt, zoals
vervuiling van voedingsmiddelen tijdens het verwerkingsproces.

Oosterbeekse Joyce Polman is een gepassioneerd microbioloog met een focus op levensmiddelenmicrobiologie en is
werkzaam bij Hogeschool van Hall Larenstein als hoofddocent binnen de Engelstalige opleiding Food Technology.

Zij werkt aan een promotieonderzoek op het gebied van fysische chemie met meest recent een publicatie in Journal of Food
Engineering: “Critical review on an experimental design to measure and model milk fouling in heating equipment”.

Plaats: Remonstrantse kerk

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl

Ontmoeting met een schrijver - 25 mei 2025

Inleider: wordt nog bekend gemaakt

In samenwerking met boekhandel Meijer & Siegers nodigen wij een schrijver uit die in de belangstelling staat en waarvan het
werk verband houdt met de interessesfeer van de bezoekers van Thee met Thema.

Plaats: Vredebergkerk

Informatie: Janneke de Vries, jannekedevries@upcmail.nl



mailto:l.vanweele@xs4all.nl
mailto:jannekedevries@upcmail.nl

